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HEILIGEN PAROCHIE

Rondom Antonius Abt, Bernardus, Blasius, Gummarus en Willibrordus
Nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie
Nr.193, vrijdag 23 januari 2026.

Bereikbaarheid van onze parochie
Voor dringende zaken als uitvaarten en ziekenzegen
zijn we bereikbaar via 06-10490088.

Contact met de pastoor

Wilt u graag in contact komen met

pastoor Ronald van Bronswijk aarzelt u dan niet dit te doen.
Dit kan rechtstreeks via telefoonnummer 06-10490088

of via ons parochiesecretariaat:

1 Tel: 0162-682303 of e-mail: info@naardekerk.nl

Van pastorie naar kapel

Vanaf 18 januari 2026 vindt u het secretariaat van de Vijf
Heiligen Parochie in de Kloosterstraat te Made en wel in de
administratieruimte van de Maria Magdalenakapel.

De voorlopige ingang is de groene deur aan de zijkant van de
kapel. Een veel kleinere deur dan die grote deur van de
pastorie, maar zeker geen oog van de naald waar het wel erg
moeilijk door te kruipen is.

Het secretariaat is geopend op woensdag van 9.00 uur tot 11.30 uur.
Postadres Kerkstraat 10, 4921 BB Made. Tel: 0162-682303 of e-mail: info@naardekerk.nl

De oude pastorie op het adres Kerkstraat 6 , gebouwd onder pastoor

Kemps op de plaats waar eerst de woning van Goof van Stokkum stond , werd in 1883 in
gebruik genomen. Vanaf dat jaar was het gebouw de woonplek van pastoors, kapelaans,
paters SCJ, huishoudsters , een diaken met zijn gezin en vergaderruimte tevens
secretariaatskantoor van de parochie. Het heeft er gegonsd van leven en activiteiten voor de
parochie en nu wacht het oude monumentale pand een nieuwe toekomst.
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Grote en kleine stenen

Twee joodse mannen waren op weg naar hun rabbijn om raad te
vragen wat ze met hun misstappen van het afgelopen jaar aan
moesten. Terwijl de ene man aan zijn grote fouten dacht, zuchtte
en steunde hij en stroomden de tranen over z’'n wangen. ‘Kan ik
dit nog goedmaken?’, kreunde hij, ‘ik weet niet of ik hiervoor nog
wel vergeving krijg.’

De andere man liep vrolijk en lichtvoetig naast hem: ‘Die kleine
misstappen, ach, daar maak ik me niet druk om. De Allerhoogste
vergeeft mij wel.

Toen ze bij de rabbijn aangekomen waren, stond deze de twee ieder apart te woord.
Het onderhoud met de eerste man was snel voorbij, maar het gesprek met de tweede
duurde lang.

Daarna riep de rabbijn de twee tezamen bij zich en sprak tot hen: ‘Ik heb diep nagedacht.
Luister nu wat jullie kunnen doen.’

En hij vroeg de eerste man naar buiten te gaan, een groot rotsblok te verslepen en dat bij
hem te brengen. De tweede man kreeg de vraag een aantal kleine stenen te verzamelen.
En de mannen deden wat de rabbijn hun gevraagd had.

De man die het zware rotsblok moest versjouwen, kwam uitgeput weer bij de rabbijn terug.

De andere man echter stond al een poos naast de rabbijn te wachten, de kleine stenen naast
zich op een stapel.

Daarop keek de rabbijn hen aan en sprak: ‘Herstel nu wat je gedaan hebt en breng de stenen
precies terug op hun eigen oude plek.’

De man met de zware steen droeg de steen met veel moeite terug naar de juiste plek.

De man met de kleine stenen echter, zoekend naar al de oude plekken, bleef peinzen hoe hij
de zaken weer kon herstellen. (Leo Tolstoi)

God noem ik dat wat tegelijk het diepste in ons is en het verst verwijderd van onze
zwakheden en fouten. Ik heb absoluut niet de indruk dat het eeuwige Wezen dood is,
hoe men het onbenoembare verder ook wenst te noemen. Wat sterft, dat zijn altijd
beperkte vormen die de mens aan God geeft. (Marguerite Yourcenar, Belgisch-Franse
schrijfster, 1903-1987)

Hier ben ik

De profeet Jesaja mengt zich , net als de profeten Elia en Elisa in de politiek.

Hij spreekt koning Achaz moed in, maar eist van hem dat hij zijn vertrouwen uitsluitend stelt
op Jahweh. Koning Achaz slaat de woorden van de profeet echter in de wind. Hij roept de
Assyrische koning te hulp en komt daardoor onder zijn voogdij te staan.

Zonder mensen die “Hier ben ik “ zeggen is er voor God geen plaats in deze wereld.

Dan zou het de wereld van koning Achaz worden, zo’n grenzeloos geestloze wereld van een
man die zelf wel zijn plan zal trekken.
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De wereld is overbevolkt met zulke mensen, meestal mannen. Overigens moeten we
daarvoor in de kerk ook oppassen. De geestelijkheid kan zich zo gedragen, wij weten het.

De kerk als bedrijf, als vastgoedbedrijf, als service-instituut, ja als verdienmodel; een kerk die
zichzelf wel zal redden met een uitgekiende communicatiestrategie, een missionaire kerk die
precies weet hoe het zit, wat je moet geloven, maar die niet weet te luisteren naar wat er al
aan heilige Geest leeft bij de mensen en daarop voortbouwt. (Pastoor Nico van der Peet)

Andere woestijnen

We kennen wel andere woestijnen: woestijnen van

anonimiteit, van isolement. De kilte van mensen die

met heel velen dicht op elkaar wonen, maar elkaar niet

kennen en zelfs niet willen kennen.

Dat zijn ook woestijnen, plaatsen waar wij niet gedijen.
. : I En dan is er nog de woestijn van innerlijke leegte,

gebrek aan zin, aan levensvreugde, aan levenskunst, gebrek aan ideeén en idealen.

Misschien wel de meest ongrijpbare, meest doodse woestijn.

( Emeritus-pastoor Han Akkermans)

Gebouwen bepalen onze identiteit dieper dan we vermoeden.

Zeker kerkgebouwen, ook al gaan we zondag niet naar de kerkdienst of mis. Ze geven
oriéntatie in een wijk van een stad of in een dorp, en symboliseren de historische
continuiteit en de eigenheid van die wijk of dat dorp. Daarmee geven ze dus ook een
gevoel van thuiskomen als je een paar dagen bent weggeweest.(Paul van Geest,
hoogleraar kerkgeschiedenis)

Een kerk is communio in steen, een gemeenschap die zich uitstrekt over tijd.

De stemmen van wie er ooit baden, zongen en huilden, klinken misschien niet hoorbaar,
maar zijn nog wel aanwezig. Een kerk draagt dat gewicht.

( Eric Fennis, pastoor — deken van Amsterdam)

Conferentie Missionaire Parochie

In 2026 wordt de conferentie Missionaire Parochie voor de
D E vijfde keer georganiseerd en wel op donderdag 12 maart en

vrijdag 13 maart in de Basiliek en Stichting Royal Mission in
M |SS| IS NA' R E Veenendaal. Aanmelden kan tot 5 maart a.s.

DAQOCH |E Zie voor verdere informatie en aanmelden:

WWwWw.missionaireparochie.nl

De missionaire parochie begint niet bij schema’s, maar bij mensen die elkaar leren kennen.

Wat betekent een missionaire parochie?

Een missionaire parochie is een kerkelijke gemeenschap die niet alleen bezig is met de
mensen die al naar de kerk komen, maar ook actief naar buiten kijkt.
Het draait om drie dingen:
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+* Open zijn voor iedereen De parochie wil niet alleen zorgen voor de bestaande leden,
maar ook mensen bereiken die weinig of geen contact meer hebben met de kerk.

¢ Geloof zichtbaar maken in het dagelijks leven Dit betekent dat de parochie probeert om
de boodschap van het evangelie op een toegankelijke, liefdevolle en praktische manier te
laten zien.

¢ Mensen uitnodigen en betrekken Een missionaire parochie is gastvrij: ze nodigt mensen
uit, luistert naar hun vragen en probeert een plek te zijn waar iedereen zich welkom voelt.

Wat zoeken en vinden jongeren in de kerk?

Het is voor jongeren heel belangrijk om te weten dat ze ‘het goed doen’, dat ze de juiste
keuzes maken, dat ze een goed mens zijn. In het geloof en in de kerk vinden ze de kaders
waar ze behoefte aan hebben. Het valt me op dat ze veel aandacht hebben voor de
theologie en de liturgie. Logisch, want ze zoeken houvast én veel van hen hebben van huis
uit weinig of niets van religie meegekregen. Dat nieuwe geloof willen ze dus helemaal
ontdekken. Tegelijkertijd zie ik dat de diaconie, een wezenlijk onderdeel van het
geloofsleven, eigenlijk heel weinig aandacht krijgt.

(Bianca Akkermans, jongerenwerker bij Franciscaans Jongerenwerk ( FIW)

Actie Kerkbalans 2026 Vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2026 loopt van 10 tot en met 24 januari 2026.
Het is dé actie waarmee kerkleden in heel Nederland worden Actie

gevraagd om een financiéle bijdrage toe te zeggen voor hun
plaatselijke parochie of gemeente. De slogan van de Actie Kerkbalans

Kerkbalans is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ want kerken willen ook voor de
generaties die komen van betekenis zijn. Wanneer kerkleden vandaag geven, kan de kerk
ook in de toekomst blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat: omzien naar elkaar.

Van boerenhof naar begijnhof (1)

Het zesde kind uit het gezin van elf van
landbouwer Johannes de Leeuw (1860-
1942) en zijn vrouw Adriana Meeuwissen
(1864-1934) aan de Hoevenseweg te
Wagenberg was dochter Maria de Leeuw
(1893-1983). Op 7 april 1920 vertrok zij
naar Breda om in te treden op het
Begijnhof. Zij werd gekleed op 9 oktober
1920 en op 10 oktober 1921 legde zij daar

Begijn Maria de  haar professie af voor de duur van 3 jaar, in  Begijn Maria de Leeuw in het

Leeuw, zoals zij 1924 legde zij weer haar professie af voor begijnhof
gekleed was als zij de duur van 3 jaar, maar op 11 juni 1925
buiten het werd dat toch een eeuwige professie. Ten tijde van haar intrede telde

begijnhof kwam.  de gemeenschap 25 begijnen. Zij trof daar ook Catharina Segeren en
Adriana de Jong uit Made, Petronella Rasenberg uit Hooge Zwaluwe-Helkant en de
meesteres van het hof in die periode was Maria Jansens , afkomstig uit Made.

Daarnaast woonden er toen ook al ongehuwde dames ( burgeressen) op het begijnhof.




Het begijnhof vormde toen een eigen parochie onder leiding van een pastoor.

Deze bestond uit de begijnen, de op het hof wonende burgeressen en de pastoor met
huishoudster. Misdienaars, leden van het kerkbestuur, koorleden, dirigent en organist
kwamen veelal van buiten het hof.

Statuten voor het Beggijnhof van Breda

In het familiearchief van de familie de Leeuw is een boekje

van zus Maria , netjes met kaftpapier erom, bewaard gebleven bevattende de
statuten/leefregels voor het Beggijnhof van Breda. Het boekje dateert uit 1909.

Het boekje was samengesteld door Petrus Hopmans. Deze secretaris van de Bredase
bisschop Leyten was op 17 november 1908 tot pastoor van het begijnhof en tevens tot
vicaris-generaal van het bisdom benoemd. Bij gelegenheid van die benoeming werd er twee
dagen feest gevierd ‘voor heeren geestelijken’. De eerste dag met 37 gasten en de tweede
dag met 31 gasten.

Op zondag 20 december 1908 las de nieuw benoemde
pastoor de leefregel van de begijnen voor en vestigde
daarbij met zachtheid ook de aandacht op ingeslopen
misbruiken bij het onderhouden van de leefregel en wat
betreft eerbied in de kerk. In de kerk mocht nooit gepraat
worden zonder noodzakelijkheid, ook niet op het koor.
Elkaar groeten bij het binnenkomen, was niet de
bedoeling. Het samen hardop bidden moest wel netjes
gelijk gebeuren , dat werkte stichtend.

Als er een zangeres jarig was, mocht voortaan geen
andere muziek klinken dan Gregoriaans. Het koor werd
ook gezuiverd van alle muziek die geen goedkeuring had
van de Diocesane Commissie voor de kerkzang.

Met deze ‘Statuten voor het Beggijnhof van Breda’
werden de leefregels van de begijnen strikter vastgelegd,
zodat de gemeenschap meer op een zusterklooster
geleek. Het was zeker niet zo dat de begijnen daarvoor
een vrijgevochten en een van God los leventje leidden,
maar door deze nieuwe dagorde , met veel meer gezamenlijke gebedsmomenten, werd het
voor de begijnen moeilijker om in hun eigen inkomsten te voorzien en het begijnenleven was
daar wel op gebaseerd. Werden de begijnen eerst aangesproken als juffrouw, dat werd nu
zuster en de meesteres van het hof werd overste genoemd.

De meesteres van het begijnhof, Adriana Jansens, verzette zich tevergeefs tegen deze
statuten. Het begijnhof zou zich in beperkte zin tegen de nieuwe maatregelen van de pastoor
verzetten door in het boekje van de ochtend- en avondgebeden, gelanceerd in 1909 door
diezelfde pastoor, een aantal gebeden deels of in hun geheel te schrappen. Het nieuwe
reglement zou niet leiden tot een toename van het aantal begijnen, we zien de animo voor
een leven als begijn vanaf die tijd juist afnemen. Het gebedenboekje en de statuten uit 1909
waren nog van kracht toen Maria de Leeuw in 1920 intrad.




Een aantal regels uit ‘Statuten voor het Beggijnhof van Breda’ :

De dag door de week begon om 5.00 uur met opstaan , gevolgd door om 5.30 uur
aanwezig te zijn in de kerk. Wie denkt dat dit op zondag wat soepeler ging, moeten we
helaas teleurstellen , want dan was het opstaan om 4.30 uur, waarna de begijnen geacht
werden om 5.00 uur in de kerk aanwezig te zijn.

Het gebruik van sterke drank was streng verboden.

Telkens als men buiten het begijnhof ging , moest de witte kap bedekt worden

door een zwarte.

De begijnen mochten nooit de stad in om merkwaardigheden te gaan zien of om te
wandelen. Het bezoeken van kermissen en bruiloften was niet toegestaan, en
kraamvrouwen mochten alleen bezocht worden na de kerkgang.

Begijnen mochten alleen meter zijn bij de doop van wettige kinderen van het vrouwelijk
geslacht.

Het was verboden dat mannen bleven overnachten op het begijnhof, vrouwen mochten
dat wel , maar alleen met toestemming van de overste.

Wie toe wilde treden, moest een doop — en vormbewijs hebben, vrij van lichaamskwalen
zijn en minstens 18 jaar zijn en een of andere vorm van jaarinkomen hebben van minstens
f100,-

De begijnen legden twee geloften af: de gelofte van
zuiverheid en de gelofte van gehoorzaamheid.

Na het avondgebed was het stilzwijgen geblazen,
behalve als er zieken verpleegd dienden te worden
en als men ( vrouwelijke) logés had, mocht
binnenshuis zacht gesproken worden.

Begijnen mochten geen andere zieken van het
mannelijk geslacht verplegen dan hun eigen vader
of broers, maar moesten bij die verpleging
voorzichtig zijn en ‘den kuischen Jezus altijd goed
voor ogen houden’. Waren er andere mannen te
verplegen , dan moest de bisschop hierover
beslissen.

Op de zaterdag moest men altijd wel terug zijn op
het begijnhof om dan op de maandag weer te
mogen vertrekken als er nog verpleging nodig was.
Begijnen mochten alleen hun eigen vader of broers
uitnodigen om te blijven eten.

De statuten en leefregels moesten vier keer per jaar
voorgelezen worden in de begijnengemeenschap

Begijn Maria de Leeuw

Toen begijnhofpastoor Petrus Hopmans in 1914 in haar huisje nr.33.

bisschop werd, behield hij nog veel invloed op het

doen en laten in het begijnhof, bij de uitvoer van veel plannen was altijd bisschoppelijke
goedkeuring gewenst en op 26 augustus 1920 zou de bisschop alleen aan Johannes van Oers,
de pastoor van het begijnhof, bevoegdheid verlenen ‘tot burgerlijke handelingen en om het
begijnhof in en buiten rechten te vertegenwoordigen’ , waardoor de invloed van
meesteres/overste Adriana Jansens minder werd.




Een school op het begijnhof.

In 1923 waren er 24 begijnen in leven, in de periode 1910 — 1923 waren er slechts drie
begijnen geprofest, waaronder Maria de Leeuw. De bisschop en de pastoor van het begijnhof
, Johannes van Oers, tevens hoofdinspecteur van het katholiek lager onderwijs in het bisdom,
dachten er aan om een deel van het hof een andere bestemming te geven.

Men dacht aan een school voor wat we nu speciaal onderwijs noemen, in die tijd noemde
men dat een school van buitengewoon onderwijs aan zwakzinnigen. Aangezien een
dergelijke naam ouders wel af zou schrikken, koos men voor de naam Rosa-school.

Deze school startte alvast in de Bredase Nieuwstraat, maar moest dus uiteindelijk , inclusief
een internaat, op het Begijnhof terechtkomen.

Hiervoor moest een deel van het begijnhof gesloopt worden en bij de gemeente werd een
bouwplan ingediend, ondertekend door de begijnhofpastoor en de overste. De gemeente zag
een dergelijk plan niet zitten en maakte een verordening monumenten voor het begijnhof
voor het algeheel behoud van het begijnhof.

Dit was zeer tegen het zere been van bisschop en begijnhofpastoor, die beweerden dat een
dergelijke verordening in strijd was met de katholieke beginselen van ‘eigendomsrecht en
kerkelijk goed *

Na het nodige gebakkelei tussen bisdom, begijnhofpastoor, gemeente en landelijke overheid,
werd de Rosa-school gebouwd in de Bredase Leuvenaarstraat en bleef het begijnhof in zijn
geheel behouden.

Charitatief werk in de stad en nieuwe statuten

In 1931 werd een plan gelanceerd om de begijnen actief te laten zijn als hulp in de
huishouding in gezinnen waarvan de moeder ziek was. In het bisdom werden door pater
redemptorist Jonckbloedt de parochiéle meisjescongregaties bezocht om hiervoor meisjes
te werven. Een groep van 48 meisjes kwam uiteindelijk ter oriéntatie op het begijnhof, twee
van hen, werden daadwerkelijk begijn.

Vanwege het charitatief werk in de stad was een verandering van de statuten noodzakelijk.
Meisjes konden voortaan ook als begijn worden toegelaten als zij niet over genoeg geld
beschikten, mits zij bereid waren als hulp in de huishouding te gaan werken.

Er mocht ook gefietst worden, maar dan wel met een andere kap op.

De begijnen mochten ook een kloosternaam aannemen en voor de rituelen van inkleding
en professie koos men de rituelen van de zusters Franciscanessen van Roosendaal.

De begijnen droegen voortaan hetzelfde zwarte kleed als de zusters Franciscanessen

van de H. Elisabeth. Deze zusters waren een afsplitsing van de zusters ‘ Alles voor Allen *.
De zusters ‘Alles voor allen’ waren werkzaam in het Bredase gasthuis en ziekenhuis, maar de
Franciscanessen van de H. Elisabeth gingen de wijk in om bij de mensen thuis verpleging
te verrichten. Een van deze zusters, zuster Frederika, zou de eerste wijkverpleegster in
Terheijden worden.

Tweede Wereldoorlog
De Duitse inval op Eerste Pinksterdag 12 mei 1940 leidde tot de evacuatie van de bewoners
van Breda, want Breda zou in de vuurlinie belanden tussen de Duitse en Franse troepen.




Voor de bewoners van het Begijnhof zouden bussen komen om hen naar het zuiden te
vervoeren. De bussen kwamen niet en de begijnhofbewoners trokken te voet naar het
Gasthuis op de Haagdijk waar zij de nacht doorbrachten in de kelders, ondertussen de
rozenkrans biddend, samen met de bewoners van het Gasthuis en gewonde Franse soldaten.
De Fransen waren niet opgewassen tegen de Duitsers. De Bredanaars die verder naar het
zuiden waren getrokken , zouden het op hun vlucht zwaar te verduren krijgen, 105 mensen
overleefden het niet en een nog groter aantal raakte gewond, allemaal als gevolg van

Duitse bombardementen. Breda werd vrij snel bezet en de begijnhofbewoners keerden
terug op het begijnhof.

‘Het leven ging rustig door’ schreef pastoor van Oers in zijn liber memorialis.

Geen inkwartiering, geen huiszoeking, het klokje van de begijnhofkerk werd niet in beslag
genomen, de enige schade was het breken van enige glasruiten.

Er was tweemaal een H. Mis voor Duitse militairen, waarvan een ’s avonds om 7 uur

met H. Communie.

Bij de bevrijding in november 1944 vonden zo’n 11 familieleden van de pastoor uit
Wagenberg en Zevenbergschen Hoek onderdak op het begijnhof, omdat het in deze plaatsen
voor hen niet veilig was.

In 1946 vierde zuster de Leeuw haar zilveren professiefeest en ging zij samen met de familie ,
broer George en zus Adriana waren in de missie, en de begijnhofpastoor op de foto.

Bronnen:

e Julien Mariman: Om onze lieve Heer wat te helpen, negen Madese begijnen te Breda.
In de Klok , 23¢ jaargang nr. 3 van december 2021.

e Liber memoralis | en I, het pastoorsboek van de begijnhofpastoors.

e Ine Roozen: DE BEGIJNEN VAN BREDA, een studie over het leven van de begijnen, met de
nadruk op hun geestelijk leven, Roosendaal 2012.

e Zoekmachine Delpher

e Stadsarchief en archeologie Breda

e www.begijnhofbreda.nl
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In memoriam

Op vrijdag 23 januari 2026 namen we afscheid van Kees Flipsen (88),
sinds 2015 weduwnaar van Johanna Huijben. Na de uitvaartdienst
vond de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats aan de
Leeuwerikstraat te Made. Moge Kees rusten in vrede, ons medeleven met zijn kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Op 10 januari 2026 overleed Trijntje Kloosterman ( 60) en op 19 januari 2026 werd zij
begraven op het parochiekerkhof in Terheijden. Moge Trijntje rusten in vrede, ons meeleven
met haar broers en zussen, verdere familie, vrienden en bekenden.

Wij hebben geen thuis op aarde, maar wij hebben wel vleugels om naar de hemel te
vliegen. En daar zal ons onrustig hart, echt tot rust komen. ( Russisch gezegde)

Gezinsdag 1 februari 2026 van 11.00 uur tot 18.00 uur

Dit schooljaar organiseert het Bisdom Breda samen met lokale parochies gezinsdagen.

Alle gezinnen zijn van harte welkom. Op zondag 1 februari 2026 komen we weer samen om
ons langzaam aan voor te bereiden op de vastentijd. Alle gezinnen zijn van harte welkom:
ook degenen die hun kinderen als ouder alleen opvoeden.

Data: 1 februari 2026 van 11.00 -18.00 uur in de Sint Lambertuskerk in Wouw, 22 maart
2026 van 11.00-18.00 uur in de Catharina Parochie in Oosterhout en 11 juli 2026 van 10.00
—18.00 uur in de strandkerk van Cadzand-Bad.

Aanmelden voor de gezinsmiddag van 1 februari 2026 kan door het aanmeldformulier in te
vullen. Zie hiervoor: www.bisdombreda.nl onder activiteiten.

Kosten voor de gezinsdag zijn ‘in natura’: lekkers meenemen voor de lunch!

De grootste genade die een mens onder de hemel kan bezitten is: goed overweg kunnen
met de mensen, met wie hij samen is. (Egidius van Assisi, 1190-1262, een van de eerste
volgelingen van Francicus)

Een bijzondere collecte

Zondag 18 januari 2026 stond de
eucharistieviering in Terheijden in het teken van
de H. Antonius Abt, de patroon van de kerk en
de vroegere gemeente Terheijden. Een
bijzondere viering ook door de medewerking
van Kloveniersgilde St. Antonius Abt.

Het binnentreden van het gilde, het
tromgeroffel en bazuingeschal , het
vendelzwaaien tijdens het vendelgebed, de muziek na de consecratie, het afleggen van de
eed van trouw door nieuwe leden, ‘Toontje op zijn troontje’, en de bijdrage van het gilde
aan de collecte die weggelegd wordt op een witte doek op hun trommels.
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Voor velen is hij stut en steun, onschatbaar in de nood.
Een voorspraak bij de Heer en God, Antonius is groot
Heilige Antonius, onze hulp in nood, sta ons bij met grote kracht

Leid ons in leven en in dood naar God die op ons wacht. ( Derde couplet v.h. Antoniuslied)

Tarieven Vijfheiligenparochie en parochiéle begraafplaatsen 2026

Advies parochiebijdrage 2026 €170,-
Stipendium (misintentie) € 12,50
Uitvaartdienst inclusief avondwake €737,-
Koor € 92,50
Aanwezigheid van pastor in crematorium na uitvaart €125,-
Voorgaan in crematorium of begraafplaats zonder voorafgaande uitvaartdienst €492,-
Niet kerkelijke dienst (geen voorganger Parochie) €737,-
Huwelijksviering €737,-
Jubileumviering €370,-
Doopsel €170,-
Eerste Communie €170,-
Vormsel €170,-
Grafrechten bij begrafenis

Het tarief voor het delven of dichten van een enkeldiep graf, een dubbeldiep graf

of een dubbelbreed graf is afhankelijk van Corné Staal Tuinaanleg,

het bedrijf dat voor ons graven delft en graven dicht.

Graf ruimen in alle drie onderstaande situaties (eenmalige betaling) € 265,-
Grafrechten 20 jaar enkeldiep graf €515,-
Grafrechten 20 jaar dubbeldiep graf €770,-
Grafrechten 20 jaar dubbelbreed graf € 1025,-
Onderhoudsbijdrage 20 jaar in alle drie bovenstaande gevallen € 815,-
Verlenging graven 10 jaar

Grafrechten enkelgraf € 255,-
Grafrechten dubbeldiep graf € 385,-
Grafrechten dubbelbreed graf €515,-
Onderhoudsbijdrage in alle drie bovenstaande gevallen €410,-

Bij voortijdige opgraving /ruiming van het graf in opdracht van de familie vindt geen restitutie

plaats van de reeds betaalde grafrechten en onderhoudsbijdrage.

Grafrechten urnengraf

Plaatsingskosten/afdekplaat urnengraf € 275,-
Grafrechten 20 jaar €390,-
Onderhoudsbijdrage 20 jaar € 820,-
Verlenging urnengraf 10 jaar

Grafrechten €195,-
Onderhoudsbijdrage €410,-
Verder

Bijzetting urn in grondgraf € 100,-
Uitstrooien as overledene op strooiveld €87,-
Ruimingskosten urn € 267,-

Eenmalige betalingen worden bij het stichten van een graf of urnengraf berekend en vervolgens

gereserveerd, zodat er geen betaling meer is wanneer in de toekomst werkelijk
ruiming plaatsvindt.
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Paaskaarsen

In onze parochie liggen nog 10 oude paaskaarsen. Deze oude paaskaarsen willen

we verloten. Wie voor een paaskaars in aanmerking wil komen, kan zich hiervoor
aanmelden via de mail tot en met zaterdag 31 januari a.s. Daarna sluit de
aanmeldingstermijn. E-mail: info@naardekerk.nl Een van de 10 is helemaal krom, maar
wellicht is het iemand om de was te doen, dus mocht je deze kaars willen,

geef dit dan even aan.

Terugblik caritascollecte en collecte voor de koren.

De caritascollecte van december 2025 was bestemd voor een kleine kerstattentie
voor mensen in onze parochie die om wat voor reden dan ook wel een steuntje in
de rug kunnen gebruiken. In de dagen voor Kerstmis hebben vrijwilligers bij

90 mensen een plantje in kerstsfeer bezorgd. De opbrengst van de caritascollecte was
€ 152,60. Daarnaast heeft de Parochiéle Caritasinstelling van onze Vijf Heiligen Parochie
dit bedrag met een heel ruime bijdrage aangevuld. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De collecte voor onze parochiekoren in november 2025 bracht € 162,66 op,

waarvoor een hartelijk dank.

De avond van ons leven brengt zijn eigen lamp mee (Japan).

Actie Kerkbalans 2026 Vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2026 loopt van 10 tot en met 24 januari 2026.
Het is dé actie waarmee kerkleden in heel Nederland worden Actie
gevraagd om een financiéle bijdrage toe te zeggen voor hun
plaatselijke parochie of gemeente. De slogan van de Actie Kerkbalans Kerkbalans
is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ want kerken willen ook voor de generaties die
komen van betekenis zijn. Wanneer kerkleden vandaag geven, kan de kerk ook in de
toekomst blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat: omzien naar elkaar.

Wegwijs binnen onze Vijf Heiligen Parochie

CX@

Voor meer informatie kunt u terecht op ons parochiesecretariaat en
de parochiekantoren. U bent er van harte welkom.

Hieronder vindt u de openingstijden, de (e-mail) adressen en telefoonnummers:
Parochiesecretariaat Made:

Voorlopige ingang: H. Maria Magdalenakapel (Groene deur) in Kloosterstraat Made
Telefoon: 0162-682303. E-mail: info@naardekerk.nl

Postadres: Kerkstraat 10 4921 BB Made. Openingstijd: woensdag 9.00 uur tot 11.30 uur
Parochiekantoor Terheijden: Ida Fievet

Markstraat 2 4844 CR Terheijden. Telefoon: 076-5931216.

E-mail: terheijden@naardekerk.nl Openingstijd: vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
Parochiekantoor Wagenberg: Fien van Mook

Dorpsstraat 56 4845 CG Wagenberg. Telefoon 076-5931236.

E-mail: wagenberg@naardekerk.nl  Openingstijd: dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
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Overzicht van vieringen in onze Vijf Heiligen Parochie

Wagenberg H. Gummaruskerk 19.00 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk.
Cantor H. Vergouwen, orgel J. Horbach. Caritascollecte ten bate van Stichting Leergeld.

Made H. Maria Magdalenakapel 9.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk
Cantor H. Vergouwen, orgel J. Horbach.

Terheijden H. Antonius Abtkerk 19.00 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk
Anthony Singers Terheijden o.l.v. Nadia Rutkovska, piano René van Assche.

Made H. Maria Magdalenakapel 9.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk
Blasiuskoor o.l.v. H. Vergouwen, orgel J. v. Opdorp.

Viering ter ere van de H. Blasius, maar ook viering 60 — jarig bestaan Blasiuskoor
Maandag 2 februari 2026 Maria Lichtmis

Terheijden Zorgcentrum Antonius Abt 10.30 uur eucharistieviering R. v. Bronswijk

Wagenberg H. Gummaruskerk 19.00 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk.
GumarAnto en Herenkoor Antonius Abt o.l.v. J. Terpstra, orgel J. Horbach

Made H. Maria Magdalenakapel 9.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk
Cantores Blasiuskoor, orgel H. Vergouwen.

Mariadagkapel in Made

De voorbereidingen zijn haast afgerond, een vrijwilligersgroep gaat
zorg dragen voor het openen en sluiten, Maria staat al op haar
console en vanaf 1 februari a.s. is de Mariadagkapel van de Maria
Magdalenakapel aan de Kloosterstraat te Made dagelijks open om
een kaarsje aan te steken , een Wees Gegroet te bidden , wat in het
intentieboek te schrijven of om zo maar eens een poosje te
verwijlen bij Onze Lieve Vrouw van de May. Het heeft ‘even’
geduurd, maar dan is zij echt terug op de May en is er dus daar , net
als op Hooge Zwaluwe, Terheijden en Wagenberg, een
Mariadagkapel.

Maria van de May, op
Kerstavond 2025 in haar
kapel geplaatst.

Op vrijdag 6 februari 2026 verschijnt Nieuwsbrief VHP 194

Kopij aanleveren kan tot woensdag 4 februari 2026.

Deze dien je te sturen naar: info@naardekerk.nl

Neem ook eens een kijkje op de website van onze Vijf Heiligen Parochie:
www.naardekerk.nl
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